Amsterdam 10 april 2024
Lieve Mary,

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Zo luidt het gezegde maar in jouw geval
ligt het helemaal niet zo duidelijk. Je stopt met je bestuurswerk, voor Stadsdorp Zuid, dat is
waar, maar je gaat nog wel door met een aantal belangrijke activiteiten, ik noem
bijvoorbeeld de website, de nieuwsbrief, bepaalde evenementen en zaken op digitaal
gebied. Je blijft je dus geweldig inzetten voor ons dorp en daar prijzen we ons erg gelukkig
mee. We kijken bijvoorbeeld uit naar onze Dorpsplein bijeenkomst in juni waar jij, samen
met Marjan Lubbers, het voortouw hebt.

Dit alles neemt niet weg dat we het erg jammer vinden dat je stopt met je bestuurswerk, dat
op 20 maart 2012 begon toen StadsdorpZuid nog in opbouw was. Er moesten toen een
heleboel dingen gebeuren op organisatorisch en administratief gebied;

op grote schaal moesten nieuwe leden worden geworven.

Samen met onze geliefde coordinator Anneke Huygen ben je erin gevlogen, hebben jullie
heel veel moois tot stand gebracht. De eerste tien jaar van die enerverende geschiedenis zijn
beschreven in het Jubileummagazine, de 40 pagina’s dikke glossy, liefdevol samengesteld
door jou en Anneke. Nog steeds heel leuk om te lezen. Als communicatieteam waren jullie
jarenlang het motorblok van ons stadsdorp en jullie inzet werd tijdens de jubileumviering op
1 oktober beloond met de Amsterdamspeld. De waardering voor Anneke werd op 16
september 2021 verder onderstreept: ze werd toen benoemd tot Erelid van StadsdorpZuid.

Je vriendin Anneke was toen al ernstig ziek en moest in de loop der tijd steeds meer taken
aan je overdragen. Je hebt dat ondanks de moeilijke omstandigheden met verve gedaan,
met de tomeloze inzet die jou kenmerkt. Daarvoor zijn we je ongelooflijk dankbaar.

Je bent bovendien van vele markten thuis en graag bereid om die kennis met anderen te
delen. Heel wat leden en buurtgenoten kunnen bij jou terecht met vragen over het gebruik
van hun computer en smartphone. In coronatijd was dat nog belangrijker, bijeenkomsten op
afstand konden aldus beter worden gevolgd.

Mary, je was vanaf het begin een warm pleitbezorger van het idee dat ouderen door middel
van stadsdorpen zo lang mogelijk veilig in hun eigen huis en buurt kunnen blijven wonen. Je
hebt je, in navolging van Jacques Allegro, ingezet voor de verspreiding van dit concept in
Amsterdam en ver daarbuiten. Met veel succes! Aansluitend verzorg je ook nog colleges
over Vitaliteit en Ouder worden aan de Universiteit Leiden en probeer je interessante
initiatieven elders te vertalen naar ons stadsdorp. Ook dat is allemaal waardevol.

We gaan je in het bestuur missen Mary met je kennis van zaken, je betrokkenheid, je
hartelijkheid én je niet aflatende energie. Je stond voor je zaak, liet je niet uit veld slaan.
Emotie was je daarbij zeker niet vreemd, maar uiteindelijk waren we het altijd weer eens.

Tot slot. Bij een afscheid hoort natuurlijk een prachtig boeket bloemen. Dat boeket krijg je
dadelijk van ons.



Maar eerst iets anders, ‘first things first’. Mary, gelet op je grote verdiensten, in lengte van
jaren, heeft het bestuur besloten om jou te benoemen tot Erelid van StadsdorpZuid. Van
harte gefeliciteerd.



